
GEDICHTEN 
 
 
1) 
Als een bloem zo is het leven, 
’t begin is teer en klein. 
De één bloeit uitbundig,  
de ander geurt heel fijn. 
Sommige bloemen blijven lang, 
andere blijven even. 
Vraag niet bij welke groep je hoort,  
dat is het geheim van het leven. 
 
 2) 
 Liefde begint met een glimlach, 
 groeit met een kus, 
 maar eindigt met een traan. 
 
3) 
Veel gelukkige jaren waren wij samen. 
samen waren wij één. 
Maar nu jij er niet meer bent, 
moet ik zonder jou verder ... dus alleen. 
Onuitsprekelijk verdriet, 
vergeten zal ik je niet. 
Tot ziens. 
 
 4) 
 “Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
 zijn hart heeft voor ons geklopt, 
 zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht 
 hij heeft zijn taak volbracht” 
 Hij ruste in vrede” 
 
 
5) 
Bescheiden leefde zij in ons midden. 
Verbonden met ons in lief en leed. 
We kunnen nu enkel voor haar bidden: 
“Heer, zorg voor haar,  
zoals zij dat voor ons deed” 
 
 6) 
 Hij was nog een van d’ ouwe soort der wroeters, 
 taai en gauw tevree en recht door zee 
 in daad en woord gaf hij zichzelf als erfenis mee. 
 
7) 
“Wij willen je rust gunnen, 
al is vol droefheid ons hart. 
Je lijden zien en niet te kunnen helpen, 
dat was onze smart”. 
 
 8) 
 Je hebt iemand nodig stil en oprecht 
 die als ‘t er op aankomt voor je bidt  
 en voor je vecht. 
             Toon Hermans. 
9) 
Rust nu maar uit, 
je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het met veel moed gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 
                                           Nel Benschop. 
 
 
 10) 
 Belangrijk is niet de weg die je gaat, 
 maar het spoor dat je achterlaat”. 
 
 
 
 
 
 



11) 
Ga nooit weg zonder te groeten, 
ga nooit weg zonder zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten, 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten, 
dat doet soms een hart zo pijn. 
Wat je ’s-morgens hebt verlaten, 
kan er ’s-avonds niet meer zijn 
 12) 
 Moeder zijn is alles geven, 
 zorgt en lijden, liefde en leven. 
 Moeder zijn is alles derven, 
 alles … en tevreden sterven. 
 
13) 
Na mijn dood strooi uit mijn as voor alle winden, 
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden, 
naar alles wat het eens beminde naar wolk en zee, 
en zich daarmee verbinden. 
 
 14) 
 Rechtvaardigheid, was je grootst goed. 
 De liefde, zorg en trouw 
 Je was een fijn en integer mens, 
 wij hielden veel van jou. 
15) 
Als ik dood ben huil maar niet, 
ik ben niet dood moet je weten 
’t is alleen een lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jullie mij vergeten. 
 16) 
 Waar je ook bent 
 ‘k zou het niet weten 
 niet in tijd of afstand te meten 
 maar ik heb je bij me 
 daarom ben je steeds dichtbij. 
 
17) 
Het verlies was er al voor het einde 
de rouw al eer het afscheid kwam, 
toen ziekte bezit van je lichaam nam. 
Wij voelden mee in stil verdriet. 
Nu rouwen wij, maar vergeten je niet. 
 18) 
 Waarom zijn er zoveel vragen, 
 waarom is er zoveel pijn. 
 Waarom zijn er zoveel dingen 
 die niet te begrijpen zijn. 
19) 
Als je in je levensstrijd warmte om je hebt verspreid 
Als je iemand die daar treurt, hebt getroost en opgebeurd 
Als je hielp daar waar je het kon, aan wat licht en aan wat zon 
Als je een goed voorbeeld geeft, heb je niet voor niets geleefd. 
 
 20) 
 Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. 
21) 
De laatste bladzij van je leven 
Werd veel te vroeg aan jou gegeven. 
De toekomst die je had beschreven 
Mag jij helaas niet meer beleven. 
 
 22) 
 We staan niet altijd stil 
 bij het woord "samen" 
 Maar het is een groot gemis 
 als "samen" uit je leven is 
 
23) 
De wieg schommelt boven een afgrond 
en met ons gezonde verstand weten wij 
dat ons bestaan slechts een flits is 
tussen twee eeuwigheden van duisternis. 
 Nabokov 
 



 
24) 
Twee is één 
 
Als ik jou zie vertrouw ik mijn gedachten toe aan de wind 
Als ik jou aanraak drijven mijn gevoelens op een wolk door de lucht 
Maar als ik jou niet zie voel ik nog steeds de wind 
En als ik jou niet aanraak beleef ik toch de dag als op een wolk 
 
Paul Heutinck. 
 
 25) 
 “… dat zomaar een man, dat zomaar een vrouw. 
 Dat een mens een mens zo lief had als ik jou”, 
  vrij naar Hans Andreus. 
 
 
26) 
Waar mensen, mensen zijn die elkaar verstaan 
Waar liefde, liefde is daarheen wil ik gaan 
Waar het eeuwig vrede is waar de zon schijnt 
Waar een nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt 
 
 
27) 
Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk, de dood is slechts een horizon 
en een horizon is niets anders dan een grens aan ons gezichtsvermogen. 
 
 
 28) 
 Vandaag zijn wij een beetje gestorven, een beetje  
 Zonder jou te leven kunnen we voorlopig nog niet aan. 
 
29) 
Zo krachtig 
Zo liefdevol 
Zo vol humor 
Zo moedig 
Gewoon een bijzondere vrouw 
 
 

30) Mengeling 
Een mengeling van pijn en tranen 
met af en toe een sprankje hoop 
gedreven door een sterke wilskracht 
hoewel het einde nader sloop. 
Je gedachtenis zal altijd blijven 
te vroeg ben je van ons heen gegaan. 
We houden van je en zijn je dankbaar 
voor alles wat je heb gedaan  

 
 
31) Het is nooit voorbij 
.....en toch steeds weer 
zullen we je tegen komen. 
Zeg nooit: "Het is voorbij" 
Slechts je lichaam werd ons ontnomen 
niet wat je was en ook niet wat je zei.....  
 

32) Dierbare herinneringen 
Jij ging door dalen in je leven, 
klom eruit, toonde ons je kracht, 
steeg, en zag de zon weer schijnen 
en schonk ons je warmte 
en genegenheid. 
Graag hadden we hier nog 
langer van willen genieten. 
Onderweg naar verwezenlijking 
van een wens, 
werd je leven abrupt beëindigd. 
Ons rest je kunst en 
dierbare herinneringen. 

 



 
 
 

37) Met een glimlach 
Denk aan mij met een glimlach, 
want zo wil ik in jullie gedachten zijn. 
Maar als mijn heengaan alleen tranen wekt 
denk dan niet aan mij, 
want zo wil ik niet in jullie herinnering leven.  

 
 
38) Weggaan 
Weggaan...... 
weggaan maakt niet veel geluid 
Niet meer dan herfstbladeren 
die opstuiven in de wind. 
De boom blijft verweesd achter 
nu zijn/haar stem op het tuinpad ligt 
en geluiden dempt 
haast onhoorbaar. 
Je voetstappen 
die zich verwijderen 
alleen wie achter blijft 
weet hoe afscheid klinkt  
 
 
 

39) Niet meer als vroeger 
Beetje bij beetje moesten we elkaar verlaten 
We konden niet zo goed meer met je praten 
De stilte deed vaak pijn 
Het kon niet meer zoals vroeger zijn 
Maar, nu je voorgoed bent heengegaan 
zeggen wij: Dank voor alles wat je hebt gedaan  

 
 

40) Intens verdrietig 
Intens verdrietig om wat niet meer is 
en nooit meer zal zijn 
Dankbaar voor wat was 
en altijd zal blijven  

 
 

35) Leegte 
Het is zo stil, zo ongelooflijk stil; de leegte 
en het gemis onbeschrijflijk . 
Somewhere, someday, somehow. 
Ik hou van je, zo immens veel. 
Altijd bij jou, altijd bij mij.  

36) Hand in hand 
Hand in hand zijn wij gegaan 
tot aan de drempel 
Moegestreden, 
door onze liefde omringd, 
ben je van ons heengegaan.  

 

 

33) Ondraaglijk 
Je kunt niet meer verzorgen, 
dan je al hebt gedaan; 
je moet, die jou zo dierbaar is 
naar elders laten gaan. 
Dat zelf uit handen geven, 
doet meer dan zomaar pijn; 
het zal voor wie dat doormaakt, 
haast niet te dragen zijn.  

 
34) Vrees niet 
Vrees niet: Ik laat je niet alleen 
vertrouw op Mijn. Ik zal je dragen 
Ik houd mijn vleugels uitgeslagen 
en voer je door de wolken heen... 

 



 
 
 
 
 
 

 

42) Regenboog 
 
Kijk naar me uit in de regenboog 
hoog in de lucht. 
Kijk naar me uit als de zon weer opgaat 
en de hele wereld nieuw is. 
Hou dan van me op jullie manier 
zoals ik van jullie gehouden heb.  

 

41) Als een vogel 
Als een vogel, stil en plots 
wiekt hij van hier, 
't was goed, genoeg geweest ook, 
zijn vrijheid tegemoet.  


